




Onderwaterstrijkorkest 

Drijvend op mijn rug
met mijn oren onder water
als een boot op weg naar later
hoor ik dat nou goed? 

Is dat een onderwaterstrijkorkest 
van schelpen die de bodem strelen?
Het klinkt alsof ze harp spelen
vertellend van eb naar vloed.
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