
In mijn straat ging het
op en neer.
Ze liep van boven naar onderen.
Of van onderen naar boven.
Het hing ervan af waar ik was.
Boven of beneden.
De boer van beneden zei
ze gaat op.
De tandarts van boven zei
ze loopt af.

(De boer klopte nooit
bij de tandarts aan.
Ook niet als hij kiespijn had.
En de tandarts nooit bij de boer.
Ook niet als hij geen eieren meer had.)

Bergop was moeilijk.
Het was een flink eind.
Ook met de fiets.
En maar klimmen. En steunen.
Er was haast
geen beginnen aan.
Ik trapte heel snel
op mijn adem. Bekaf.

Bergaf was makkelijk.
Het was een kort stukje.
Vooral met de fiets.
Alleen maar dalen. En een deuntje
fluiten. Fwiet wiet fwiets.
Ik was niet eens begonnen of
stond al aan het eind. Tingelingeling.
Of was het al weer aan
het begin?

Dat was mijn straat van onderen tot boven.
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