
Lof van de poef 

De poef komt oorspronkelijk uit Perzië en Turkije. In Turkije vind je in ieder 
huis een poef, ja zelfs een in elke kamer. Poefen zijn daar heel gewoon: grote 
poefen, kleine poefen, poefen in allerlei soorten. De mensen daar zijn erg 
gesteld op hun poef. 
Ook in ons land vindt men in menig huishouden een poef. Een poef is erg 
gemakkelijk, hij staat niet in de weg, hij neemt veel minder ruimte in dan een 
stoel. Het kost wel eens moeite om een poef van zijn plaats te krijgen, het beste 
is om hem dan maar op te pakken en hem ergens anders heen te zeulen. Maar 
sommige poefen zijn zo zwaar dat je ze haast niet op kunt tillen. 
Dat leidt tot de vraag wat er binnenin een poef zit. Dat weet niemand. Je mag 
een poef nu eenmaal niet openmaken. Soms gaat iemand per ongeluk op de 
poef zitten. Is me dat schrikken! Sommige mensen houden zoveel van hun poef 
dat ze hem meenemen op reis, in de auto, dan hebben ze de poef ook in hun 
vakantiehuisje. Kijk, zeggen de mensen als ze zo’n auto inhalen, daar hebben ze 
een poef in de auto! Wat handig! Maar het beste voor in de auto is wel een poef 
die nooit een plaf doet. 
Poefen houden veel van vif. 
Wat je niet vaak ziet: een poef in een flef. 
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