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Rijke teksten voor okan

Wablieft verzamelde voor dit project meer dan 50 
nieuwe rijke teksten, in eenvoudig Nederlands, 
voor jongeren in okan-klassen. Dat deden we 
met steun van de Vlaamse overheid, in het kader 
van het Leesoffensief. Nog meer rijke teksten vind 
je op de website rijketeksten.org van de Taalunie.

Dit boek is een deel in een reeks van vijf boeken. 
Enkele teksten van dit project vind je enkel 
online. Bij alle verhalen en teksten van dit project 
hoort lesmateriaal. De teksten en het lesmateriaal 
kan je gratis downloaden. Alle info vind je op 
wablieft.be/okan

Wablieft dankt het ministerie en het departement 
Onderwijs van de Vlaamse overheid voor de kans 
om dit project te mogen realiseren. En natuurlijk 
ook iedereen die meewerkte: alle auteurs, 
illustratoren, iedereen die lesmateriaal maakte en 
de leden van de stuurgroep.
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Ontbijt, oma’s, onrust en oorlog: 
recepten voor goede en kwade dagen

Kathleen Collijs

• 21 juni 2021, een ochtend ergens in de wereld

Het is nog vroeg als mijn gsm me wekt. Zes uur.
Mijn huis in de stad is heel rustig. Het ligt niet 
aan een drukke straat. Vanuit mijn bed zie ik 
de dag die komt in het roze. Roze is de kleur 
die ik voor mijn kamer koos. Naast mij slaapt 
mijn zachte konijn. Om zeven uur maakt mama 
ontbijt. Brood en paneer, tomaat met ei. De geur 
van ui, look en koriander.
Ik eet niets. Mijn maag slaapt nog. Ik drink een 
glas warme melk met water. Straks neem ik een 
snelle hap op weg naar school.
Zoals altijd studeer ik in de ochtend. Ik studeer 
in de ochtend en in de avond. Mijn oma helpt 
me vaak. Maar nu slaapt ze nog. Oma is slim. Ze 
kent veel talen. Ze is zo sterk als de muren van dit 
huis.
De wifi werkt, mijn computer is snel. Alles gaat 
goed, alles is naar wens.
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Recept van omelet met tomaat (shakshuka)
Pel een ui en een paar teentjes look. Fruit ze 
in een pan.
Snijd enkele tomaten in schijfjes of blokjes. 
Je mag zelf kiezen hoeveel tomaten. 
Laat ze in de pan tien minuten bakken op 
een zacht vuur. Je kan er ook paprika bij 
doen. Kruid met zout, peper en komijn.
Voeg hele eieren toe. Je mag zelf kiezen 
hoeveel eieren. Je kan de eieren eerst mengen 
als een omelet. Je kan ze ook elk apart in de 
saus dik laten worden.
Serveer met peterselie of koriander. Eet met 
brood en kaas. Smakelijk!

• 18 augustus 2021, hetzelfde land, een andere plaats

Vandaag moest ik weg uit ons huis. Naar een stad 
waar niemand me kent. Ons huis blijft achter. 
Oma en opa ook. Niemand weet waar ik ben. 
Mijn vader werkt voor andere landen. Zoals voor 
Europa. We zijn in gevaar.
Plots waren ze weer daar. De taliban. We wisten 
dat ze niet weg waren. Mijn vader zag het 
aankomen. Hij haalde ons geld van de bank. Hij 
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maakte een plan om te vluchten. Mijn vader weet 
veel.
Ik heb een bom horen vallen. Ze viel op een huis 
in onze straat. Ik zag buren zonder … Ik zal het 
niet zeggen. Het was eng. Maar ons huis blijft 
altijd staan.
Hier is het donker. Niet roze. Ik mag niet naar 
buiten. Binnenkort gaan we naar een ander land. 
Waar ik geen mensen ken en de taal niet spreek. 
Ik ben een beetje blij maar ook bang. 

• 18 augustus 2021, een ochtend  in een ander land 
van de wereld

Ik word wakker in een warme kamer. Het is al 
laat. De zon staat hoog aan de hemel. Slapen is 
een hobby van mij. Net als dansen.
Zoals elke zomer zijn we bij oma in de Krim. 
Mijn neus vangt de geur van mijn favoriete 
ontbijt. Pannenkoekjes met jam van aardbeien.
Beneden in de keuken staat oma te koken. Ik 
knuffel haar. Ze is er altijd. Ze is warm en lief. Je 
komt bij oma thuis zoals een boot in een haven. 
Als mijn mama belt en vraagt: ‘Ze helpt je toch 
wel?’ zegt oma snel: ‘Ja, ja!’ Het is een schat.’
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‘Straks ga ik zwemmen,’ zeg ik. 
‘Natuurlijk schat,’ zegt oma.
De dag ligt voor me open. Zonder zorgen, zonder 
dwang. Ik zwem tot de zon ondergaat. Mijn 
vrienden zijn hier. De zomer duurt als een golf na 
een golf na een golf. Het recept is eenvoudig.

Recept van sirniki
Meng 400 gram cottage cheese (9% vet) met 1 
ei, 3 eetlepels suiker, 10 gram vanillesuiker en 
een snuifje zout. Maak een mooi glad mengsel.
Doe er 3 eetlepels tarwemeel bij. Iets meer 
mag ook. Het deeg mag niet te nat zijn, maar 
ook niet te vast. 
Maak je handen nat met zonnebloemolie. Rol 
kleine balletjes van 3 tot 4 centimeter en druk 
die plat tot pannenkoekjes.
Rol de pannenkoekjes in bloem. Doe in een 
platte pan 3 tot 4 eetlepels zonnebloemolie. 
Bak de sirniki 2 tot 9 minuten aan elke kant. 
Zorg dat de pan goed warm blijft terwijl je 
bakt. Dan krijgen de sirniki een mooie korst. 
Laat de sirniki uitlekken op huishoudpapier. 
Bestrooi ze daarna met een beetje 
poedersuiker. Serveer met jam of zure room. 
Smakelijk!
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• 24 februari 2022, weer thuis in de winter

Ik dans. Alle mensen kijken. Ik doe het goed. 
Iedereen roept. Ik ben de winnaar.
Dan word ik wakker. Niet van de gewone 
geluiden in de keuken, maar van knallen. Mijn 
broers en mijn moeder huilen. ‘Het is oorlog,’ 
zeggen ze. 
‘Nee, dat kan niet,’ zeg ik.’ De danswedstrijd. Ik 
moet naar Charkov voor de laatste training! Ik wil 
kampioen worden!’
‘Je kunt niet gaan, het is oorlog. Hoor je de 
bommen niet?’ zegt moeder. 
‘Dat is vuurwerk,’ zeg ik. Ik kan het niet geloven.     
Later zullen we moeten vluchten. In de koude 
auto wachten op een trein. Hoe is het zover 
kunnen komen? 

Recept voor onrust en oorlog, wereldwijd
en van alle tijden.

Pas op! Dit recept is toxisch.
Gemaakt door koks met sterren of met scherpe 
messen.
Die denken: ik weet het best, blijf uit mijn 
keuken, ik ben de baas.
Neem een bodemloze pot vol met leugens.
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Doe er hebzucht bij. Heel veel hebzucht.
Houd grondstoffen in de voorraadkast: ijzer, 
koper, goud.
Scheid arm van rijk, zoals het wit en het geel 
van een ei.
Ruzie rijst langzaam maar zeker de pan uit.
Er is geen houden aan.

Met dank aan de leerlingen van regenboog  groep 4 
en klas violet.




