
Bewegend portret 

voor Yvan Theys 

Zij schrikt plotseling hevig op 

en trekt meteen helemaal wit weg 

wanneer zij merkt hoe aan het raam 

een onbekende man haar begluurt. 

En zij maakt een zinloze beweging. 

Verblind beseft zij maar al te goed 

dat haar intiemste ik werd gestolen 

en dat die man met korte verftoetsen 

het in zijn eigen gezicht heeft geplant. 

Maar wie is toch deze kleurloze figuur? 

Een vrouw die ontsnapt uit het moment 

en vluchtend de tijd voor zich uit duwt. 
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