
Ooit ga ik mijn hartsvrienden uit Syrië weer zien
Ooit zal ik ze niet meer hoeven missen

Ach, in werkelijkheid zit het zo:

Iedereen wil dat het oorlog blijft
Het kan niet dat
We ooit weer terug kunnen naar Damascus
Dat mensen niet meer hoeven te vluchten en
Dat de vrede weer terug zal keren
Dat de vredesduiven het winnen van de oorlogshaviken
Ik heb heel sterk het gevoel
Dat er in mijn land altijd gevochten blijft worden
Dat de haat het wint van vriendschap
Dat geweren het winnen van geschenken
Geloof niet
Dat het ooit nog goed komt
Ik voel het diep in mijn binnenste

Op een dag lezen we deze zinnen andersom.
Niet van boven naar beneden, maar van beneden naar boven.
Probeer maar eens.

Lied van Bahir
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Gedicht uit Een B en Twee F'en, Jan Paul Schutten & Harmen van Straaten (ill.), Zwijsen, 2018. 
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden 
verspreid. 




