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mug

het is stil

donker

de kaars brandt

ik sleur pigmentvlekken met me mee

op mijn linkerarm

heb een litteken dat bijna niet te zien is

op mijn rechterhand

maar ik zie ’t

de mug vliegt net zo lang

om de kaars

totdat hij zijn vleugels brandt

vroeger schaamde ik mij

om mijn onderlip

een groot probleem

mijn

met roze bevlekte lip

leek namelijk niet

op die van de mensen

om me heen
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wist niet wat voor kracht ik in mij had

toen ik me schaamde voor mijn huidskleur

en me schaamde voor mijn haar

ik ben niet met de grote massa

geen lid van de grote kudde daar

nu ben ik trotser dan ooit

en geloof ik in mijn inzet

de mug had een impact

ik dompel wat kaarsvet

op de zojuist gevallen

icarus

laten we het over iets anders hebben

Fragment uit Akwasi, Laten we het er maar niet over hebben, Ambo|Anthos, 2018. 
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder 
worden verspreid. 




