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oom omar

Oom Omar heeft geen huis,
geen vrouw en ook geen geld,
maar dat maakt mij niets uit,
want oom Omar is een held.

Hij kan praten over landen
waar ik nooit van heb gehoord.
Hij kent raadsels en geheimen
en begrijpt mij woord voor woord.

Hij weet alles over schepen,
avontuur en groot verdriet.
Hij tovert koekjes en cadeautjes
tevoorschijn uit het niets.

Oom Omar ziet er stoer uit,
maar zijn stem is warm en zacht.
In zijn armen ben ik veilig
voor de monsters van de nacht.

Fragment uit Reine de Pelseneer & Ann de Bode, Ahoy!, De Eenhoorn, 2017.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.




