
De tijd op de klok tikt sloom
wanneer ik ieder streepje tel.
Maar als ik speel of droom,

dan gaan de uren snel.

uur

veter
Er hangt een draadje uit die schoen.

Lang en blauw en mooi.
Wat kan ik ermee doen?

Ik maak het tot mijn prooi!
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