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	 o

	 was

	 ik maar

	 een boot,

	 groot en sterk

	 genoeg om samen

	 met mijn familie de

	 woeste zee te trotseren

in een kajuit zonder honger of dorst

  en met het roer in de richting van

    een land waar de kust veilig is

Vluchteling

Fragment uit Riet Wille & Kristien Aertssen, Dag huis, ben je thuis?, De Eenhoorn, 2024. 
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid. 
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Tentenkamp
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Dit is wat je hier ziet:
tenten 

zij aan zij.
Denk er zelf

nog honderden bij. 

Dit is wat je niet ziet:
hoop en verdriet.




