
DE E 

Ik heb een levendige herinnering aan de tijd dat ik leer-

de schrijven. Een klasgenoot beweerde dat de 'E' maar 

drie streepjes mocht hebben, in plaats 

van twintig. Dat kon ik niet geloven. Als 
je zo'n mooie letter hebt, zo'n perfect 
harkje, dan ga je toch niet akkoord met 
maar drie tandjes? Dan wil je daar toch de 
grootste hark van maken die je ooit hebt gezien? Ik 
kon ook niet geloven dat daar überhaupt regels voor 
waren. Alsof het niet veel leuker was als iedereen zelf 
mocht bedenken hoeveel streepjes hij aan zijn 'E' te-
kende. 

Gelukkig heb ik van hogerhand vernomen dat het 
inderdaad mág, een 'E' met twintig streepjes. J e  krijgt 
dan geen straf. 
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