
De wereld lijkt zo groot en ik voel me zo klein. 

Ik houd van groen en van geel. 

Maar ook van rood, roze en blauw. 

Ik vind alle kleuren mooi. 

Mijn lievelingskleur is regenboog, denk ik. 







’s Avonds in bed vraag ik aan Groot Konijn:  

‘Wat ga ik later worden? Ik kan niet kiezen.’

‘Maak je maar geen zorgen, Klein Konijn,’ zegt Groot Konijn.  

‘Jij hoeft niets te worden, want je bent al wat. Je bent jij.’ 

‘Dan blijf ik later gewoon mij,’ fluister ik.

‘En als je ooit moet kiezen, dan kies je altijd goed,’ lacht  

Groot Konijn. ‘Want jij bent een beetje van alles!’

Fragment uit Barbara de wolf, Een beetje van alles, Ploegsma, 2024. 
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid. 




