
Hoe vaak heeft moeder me 
dat niet gevraagd? 

Elke dag van mijn 
leven, denk ik! 

Maar ze zei het op zo’n luchtige 
en vage manier dat ik niet 
dacht ooit alleen te zijn.

Op mijn veertiende verjaardag is 
mijn moeder niet thuisgekomen.

En toch was ik die 
avond alleen.

Jij kan je wel alleen 
redden, hè, Enola? 
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Ik kan me voorstellen dat moeder werd 
opgehouden door iets dringends. Vooral 

omdat ze Mrs Lane die ochtend had gezegd 
mijn cadeaus rond theetijd te geven.

Mrs Lane, onze kokkin, en haar 
man, onze hoofdbutler, wilden toch 
mijn verjaardagsfeestje houden.
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De volgende ochtend was ze 
nog steeds niet terug en ze had 

niks van zich laten horen.

Dat is ongewoon. Het gebeurt wel dat 
ze met haar aquarelgerief vertrekt 
en niet terug is voor het avondeten.

Maar ze probeert altijd 
wel te laten weten dat 

ze later zal zijn.

Hier blijven en me ongerust 
maken? Geen sprake van! 

Ik ga langs alle 
paadjes en favoriete 
plekjes van moeder.

Na elke plek 
maak ik me wat 
meer zorgen.

Nog steeds niks. 
En wat als ze gewond 
is? Niet in staat om te 
bewegen of roepen? Of 
erger, wat als ze ...

Nee, vreselijk.

Meestal ga ik in bomen 
klimmen of de omgeving 
verkennen op zoek naar 
nieuwe verstopplekjes.

Maar vandaag is 
het geen spel.

Ik fiets tot aan het 
volgende dorp. Soms brengt 
ze daar de nacht door als 
de terugreis te lang duurt.

- 4 - - 5 -



Ik heb overal in het 
dorp rondgevraagd.

Zonder succes! 
Tijd om te gaan.

Enola achterstevoren 
geeft Alone. En dat bete-
kent ’alleen’ in het Engels.

Moeder en haar voorliefde 
voor geheime codes.

Toeval?

Nee, het spijt 
me, ik heb haar 
niet gezien. 

Kijk, dat is de jonge 
lady van het landhuis. En nog 

steeds met een korte rok! Maar wat 
denkt haar moeder wel?!

Nee, 
het spijt me, 

Miss.

Al twee weken 
niet meer. Is er een 
probleem, Miss?

Nee, hoor! 
Bedankt!

Wat voor een 
schandaal was 

dat! Vooral in zo’n 
voorname familie.

Zo excentriek als haar 
moeder, dat kind.

Hmpff

Glimlachen om de 
roddels te beperken...
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Ze hebben ons tenslotte 
al tien jaar niet meer 

opgezocht. Een onenigheid 
met moeder, denk ik.

Goed. Moet dit echt?

Of de schaamte omdat 
ik een nakomertje ben, 

want in de hogere kringen 
gebeurt dat niet.

Allemaal goed en wel, 
dat verlangen naar vrijheid 
en alles. Maar als je een 

familie hebt, blijf je niet de 
hele nacht buiten...

Mrs Lane, ik 
ben terug.

Ah, en? 
Miss Enola?

Niks. Niemand 
heeft haar gezien 
en ik heb geen enkel 
spoor gevonden.

Maar u bent 
doorweekt! Zet 
u dicht bij de 

kachel!
Om zo rood 
te worden als 
een kreeft, nee 

dank je!

Nieuws van 
moeder?

Nee... We 
hebben de politie 
verwittigd. Ik moet 

een briefje 
schrijven.

Ik 
heb de haard 

aangestoken in de 
bibliotheek.

Mijn 
broers.
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