
Beer houdt van honing.
Hij koopt een bijenvolk,
en een korf. 
Nu heeft hij alleen nog bloemen nodig.
Wie heeft er bloemen?

‘Ik heb bloemen,’ zegt Das. 
‘En het is handig dat je hier je korven neer komt zetten, 
want de bijen vliegen met hun haartjes vol met stuifmeel 
van de ene naar de andere bloem en zo helpen ze mij 
terwijl ik jou aan het helpen ben.’

Fragment uit Edward van de Vendel & Susan T'Hooft, Het dorpje Mooiezon, De Eenhoorn, 2018.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid. 



Das heeft een nachtje niksdoen nodig. 
Hij werkt de hele dag.
Hij zou weleens in een hotel willen slapen.
Wie heeft er een hotel?

‘Ik heb geen hotel,’ zegt Wasbeer. 
‘Maar wel een lekker bed voor gasten, 
boven in mijn boom. Bij mij kun je slapen 
tot je uitgeslapen bent. En je kunt in bad 
gaan tot je uitgebadderd bent.  
Mag ik dan de komkommers uit jouw tuin?  
Ik hou zo van komkommersla. Dan help jij 
mij terwijl ik jou aan het helpen ben.’



Wasbeer wil een tweede boomhut bouwen. 
Hij heeft alleen geen hout. 
Ja, ja, zijn boom is zelf van hout.
Maar als hij die gaat kappen, kan hij er geen hut in bouwen.
Wie heeft er hout?

‘Ik heb hout,’ zegt Bever. 
‘Dat mag je gebruiken. Maar zet je wel een bordje met  
HAAL UW HOUT BIJ BEVER bij je boom? Want dan krijg ik 
klanten en zo help jij mij terwijl ik jou aan het helpen ben.’



Bever wil planken ruilen voor lekker eten, 
voor een heel leuk liedje, 
of voor een feest met waterspelletjes,
en dat hij dan als eerste uitgenodigd wordt.

Maar als Bever planken ruilt met 
iemand die een boomhut bouwt, 
wie levert die planken dan af?
Zo hoog, daar kan Bever niet bij.

‘Ik kan er wel bij,’ zegt Giraf.
‘Geen probleem. Ik kan zelf ook best een dik stuk hout gebruiken, 
want ik geef een waterfeest en we hebben nog een duikplank nodig.  
Kijk, zo help jij mij terwijl ik jou aan het helpen ben.’



Het is middag in het mooie dorpje Mooiezon.
Iedereen heeft iedereen geholpen en nu is het feest.

Behalve voor Miereneter.
Die zit
en zucht
en ergert zich.

En als het even stil is,
omdat iedereen een glaasje limonade heeft,
zegt hij plotseling:
‘EN GROTE SLOME PANDA DAN?’



‘Huh?’ zegt Grote Slome Panda.

Miereneter roept: 
‘Iedereen doet iets nuttigs!
Koala past op de baby’s!
Eland laat de honden uit!
Pinguïn schildert en Vos verhuist!

En Grote Slome Panda,  
wat doet Grote Slome Panda?
Helemaal niets!

Dus hoezo krijgt hij dan limonade  
en waarom is zijn glas zo groot en waarom 
lachen we als hij een grapje maakt …

… en waarom zijn die grapjes leuk 
en waarom is hij op het feest en 
waarom is hij op de feesten die 
geweest zijn ook geweest en 
WAAAAAAAAAAAA!’



Het werd stil in Mooiezon.

‘Eh,’ zei Grote Slome Panda. 
En hij keek naar de grond.




