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T RA AG  K I J K EN
—

Als je heel, heel, héél traag kon kijken,
zegt opa soms,
dan zou je een boom zien vertakken
en de bloemen zien openbloeien.

Als je heel, heel, héél traag kon kijken,
dan zou je de dauw zien komen
en het gras zien groeien.

Ja, zeg ik,
en dan hier en daar nog een rups,
rennend tussen de kool!
Of een slak met een helm op! zegt opa.
Als een raceauto tussen de sla!

Als je heel, heel, héél traag kon kijken.
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M IS T
—

Soms ben je droevig
en weet je niet eens waarom.
Het overkomt je,
zoals een boom
de dikke mist rondom.

En je tast en je roept,
zou willen huilen als je kon,
daar zo heel alleen,
met die mist om je heen.

Tot iemand je hand neemt en zegt:
Kom, straks is er wel weer zon.

Fragment uit Geert De Kockere, In het midden van mezelf woont een elf, De Eenhoorn, 2024.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid. 




