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Wat kan ik zeggen? Je weet alles al.

Dat je er altijd en overal bent. Dat ik niets anders
zal kennen dan jij, nergens naartoe kan dan hier,

nooit een ander moment mag beleven dan één tegelijk
en dat ik nu eenmaal ergens moet zijn.

Ik heb niet meer dan microscopische gedachten
in mijn meelijwekkend kleine hoofd, wat ik denk

is alles wat ik heb en het is meer dan jij kunt zeggen,
jij hangt daar maar en dijt wat uit.

Op goede dagen ben je een kamer die ik op moet ruimen,
maar niet nódig. Op slechte ben je de vlam die mij

in een mot verandert, de grote gaap waar alles
wat ik ben al was, en alles wat ik nog wil worden

ongetroost weer in verdwijnt.

‘Brief aan het heelal’ van Ingmar Heytze uit Dichter: het heelal, op p. 15.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid. 


