
Jij, mijn held
 

Als we zouden aanvoelen dat niets zichzelf herhaalt, zouden we inzien
dat het verleden met dezelfde magie gecreëerd is als de piramide van
Cheops.

Namelijk vanaf de dominante hemel naar de grond onder mijn moeders
voeten.

Wellicht dat we dan meer waarde zouden hechten aan het
samenkomen van onze lippen en het teken van liefde dat het
symboliseert.

Want een kus draagt in zich ingangen tot de diepste geheimen van een
ander en piramides bestaan uit verborgenheid in combinatie met vlees
en bloed.

Dus waar we naartoe gaan is al geweest, vandaar dat de visies van
Ozwald Boateng, Saul Williams en Spike Lee niet alleen verbonden
zijn, maar ook samenkomen.

Samenkomen in mij, zodat ook ik uit kan groeien tot iets moois.
Zodat ook ik uit kan groeien tot een superheld, al is dat maar alleen voor
jou.

Fragment uit Gershwin Bonevacia, Ik heb een fiets gekocht, Das Mag, 2017. 
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid. 


