
Als ik later groot ben, ga ik heel veel dingen durven.



Koude cola drinken, ook al prikt het in mĳn keel.



Olifanten zoenen op de puntjes van hun slurven.



Slapen op de zolder van een donker spookkasteel.



Dierendokters helpen met het poetsen van de tanden



van leeuwen en van tĳgers, met een afwaskwast en sop.



Drie keer rond de wereld fietsen, bĳna zonder handen.



Rĳden door de prairie, op een hengst, in rengalop.
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