
Twee huizen, twee bedden
Ze hebben het huis verkocht. Het was 

te duur geworden, en te groot.
In dat huis ben ik nul jaar geworden, 
en twee, en zes… en nu ben ik negen.

Mama heeft het goed gedaan. Om de week ga ik bij 
haar wonen in een groot appartement in de stad.

Ze heeft me mijn kamer getoond.  
Ik zag meteen dat er iets ontbrak…

Héél héél ruim! Toen ik daar de eerste 
dag aankwam, leek het gigantisch.

Dat zegt ze graag “onder meisjes”. 
Ik vind het wat vreemd.

Toen ik vandaag terugkwam van IKEA, heb ik ontdekt dat 
mama (een beetje) Zweeds praat, en dat zij superhandig is.

Jij moet  
een bed hebben… 
We gaan er een 

kopen.

Wat groot, 
he?

Onder meisjes.

Toen je klein was, 
hebben we voor jou 

gekozen. Vandaag gaan 
we samen kiezen.

En? 
Malmö of 
Sbrudotik?
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Ik ben dol op mijn nieuwe bed. Een leuke dekbed-
overtrek en megahandige schuiven. Praktisch. Sommige speeltjes liggen bij papa, andere hier.

Slaap
zacht.

Welterusten, 
Mandarijntje, 
slaap lekker.

Als je iets nodig hebt 
roep je maar, oké?

Kiekeboe! En? 
Hoe voelt die nieuwe 

kamer?

Je gaat hier als een prinsesje leven.

Bij mama 
wel een 
beetje.

Is er niet te 
veel geluid?

In mijn oude huis kon 
je de auto’s ’s nachts 

niet horen…

En bij jouw papa? 
Hoe is het daar?

Dat kan je niet vergelijken. 
Het is helemaal anders.

welkom 

bij mama

Het vreemde aan een appartement 
is dat je overal buren hebt…

Rechts. Links. Onder. Boven.

Ah?
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Papa heeft het ook supergoed gedaan. 
We wonen samen in een klein huisje op het platteland, 

bij een dorpje waar hij als kind woonde.
We wonen niet te ver van de stad en van school. 

Hij wou dat ik van de natuur zou genieten.

Hij heeft er een mooi gevonden in een 
antiekwinkel. Natuurlijk kochten we 
ook een nieuwe matras, een deken…

Hij heeft mij m’n nieuwe kamer getoond. 
En ook daar stond geen bed.

Ik ga ervoor zorgen. 
Weet je, zo’n bed is super-

belangrijk. Je brengt er een 
derde van je leven door!

Hij heeft het helemaal uit elkaar 
gehaald, opgekuist, en geschuurd. Hij 
heeft het gevernist. Het was als nieuw.

En dan heeft hij ook nog… …een mandarijntje getekend.

Euh tja! Het bos… is zo kalm en stil 
dat het angstaanjagend wordt!

De bomen zijn overdag 
wel mooi, maar ’s nachts 

vind ik ze toch eng.

?

Jaaa! 
Echt de 
max!

Kijk, dit bed heeft een 
ziel. Da’s wat anders 
dan die standaard-

bedjes.

Wat is je 
koosnaampje ook 

weer? Hihi.

Op het platteland 
slaap je vast rustig! 
Zonder het geluid van 

de auto’s!

Coooool! Een 
gepersonali-
seerd bed!

daar
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En nu is 
het bedtijd, 
afgesproken?

Oké!

 Je zal zien. Op het platteland 
verveel je je nooit. Je gaat hier 

als een prinsesje leven.

Ik heb niet zo goed 
geslapen, maar papa 
zei dat het normaal 

was…
 en dat het 
wel went.

Ja, natuurlijk! 
Je raakt er zo 
aan gewend!

Ja, mama heeft een groot 
appartement, maar het ligt in de stad,

    bij de vervuiling, gevaren…

En ja, bij papa heb je het bos, 
maar er zijn geen bioscopen, geen 

winkels, bibliotheken…

En, waar zit je 
liever? Bij je mama 

of bij je papa?
Ik weet het  
nog niet.

Stil zijn, 
kletskousjes!

Prinses Mandarijntje 
met twee kastelen…

Klik

KrakKRak

kRrR
r

PhiEeEeEeEw
Pheeew
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