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mie zit op zee.
een golf op.
een golf neer.
maar wat is dat?
mie gaat op en op en op.

ze valt neer.

oef, doet wal vis.
wat goed.
maar zeg toch maar wal.

sneu, zegt kokkoo sip.
een naam eet je niet.

haai, zegt mie.

ik ben geen haai, zegt de berg.
ik heet wal.
wal vis.
ik lust geen vis, zegt mie.
vis is mijn naam, zegt wal.

help!
naast haar boot zwemt een berg.
burp, zegt de berg.
het spijt me.
ik snoot.

vis
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burp, boert wal.
de boot deint op en af.
het spijt me, zegt hij.
ik heb last van mijn maag.
ik at veel te veel.

troep
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wat ziet ze daar?

de vlam van een kaars.
een man op een stoel.
met haar op zijn kin.
veel haar.
haar van hier tot daar.

wat at je dan? vraagt mie.
koek?
weet ik veel, zegt wal.
al wat in mijn bek kwam.

kijk vlug in zijn buik, zegt kokkoo.
er zit vast buit in.

mie pakt een touw.
ze kruipt in de bek van wal
en zakt tot diep in zijn maag.




