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Op mijn voorhoofd plakken etiketten 

en in mijn arm kun je jaargetijden lezen 

plekken die ooit gaaf waren 

 

ik droeg geloof in nomadengeluk 

in plastic zakken met mij mee 

mijn handen tonen lijnen 

van een tocht zonder kompas 

vaak zag ik my little ponies galopperen 

 

men zegt dat ik hier wonen mag 

mijn tassen kan neerzetten, stapvoets 

bewegen op vaste grond 

 

kom naast me liggen 

vandaag fluistert het gras 

mooie dingen in mijn wang 
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