Soms scroll ik door m’n foto’s en verdrink in nostalgie
Denk aan lentes groen als kunstgras en dan mis ik die magie
In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn

Weet ik ben de zwaarte
Want ik weet wat geluk is
En ik draag het op handen

Want de bladeren verdorren en jeugd is porselein En ik knijp tot het stuk is

‘k Heb een dak voor de regen

Dus waarom zweet ik van angst nu?
Ik vind alle opties prima, maar ik wil weten hoe het zit Dat is licht overdreven

Dan hoef ik ook niet zo te haasten naar het licht Dus licht zal ik leven

Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat
Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat?

Naar het licht, naar het licht

Als alles toch zo eindig is

Maak het dan licht, maak het dan licht
Echt alles heeft gewicht voor mij

Weet ik ben de zwaarte Vﬂéﬂdﬁa
Want ik weet wat geluk is

En ik draag het op handen

En ik knijp tot het stuk is

‘k Heb een dak voor de regen

Dus waarom zweet ik van angst nu?

Dat is licht overdreven

Dus licht zal ik leven

‘t Is me allemaal wat veel soms, dus nu probeer ik therapie

Ik voel altijd heel veel schaamte, hoop dat niemand me daar ziet
Ik stapel verdriet op liefde, dan weer liefde of verdriet

Tot ik niet meer weet wat echt is, liefde kent toch geen limiet 14
Gebruik aanbidding als kompas, oh God, is dit de juiste weg?

Ik volgde blindelings de kaarten, zag toen pas wie ze had gelegd

Ik geloof dat ik het zelf was, ik herkende mijn gezicht

Heb ik voor niets zo lopen haasten naar het licht?

Naar het licht, naar het licht

Als alles toch zo eindig is

Maak het dan licht, maak het dan licht
Echt alles heeft gewicht voor mij

Naar het licht, naar het licht

Als alles toch zo eindig is

Maak het dan licht, maak het dan licht
Echt alles heeft gewicht voor mij

Weet ik ben de zwaarte

Want ik weet wat geluk is

En ik draag het op handen

En ik knijp tot het stuk is

‘k Heb een dak voor de regen

Dus waarom zweet ik van angst nu?
Dat is licht overdreven

Dus licht zal ik leven f‘zio”
(Naar het licht, naar het licht)

(Naar het licht, naar het licht)
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veilig
vhenlen
droom
zomer (zo) gelukkig
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