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Gedicht Opa uit Waar de wind waait door Brenda Heijnis. lllustratie door Esther Leeuwrik.

Opa

Ik had een hele stoere opa

Hy was sterk en zo lang

dat hy byna by de wolken kwam
Hij rookte pyp met dichte ogen

en blies rondjes, slingers, bogen

Op een dag was hij verdwenen
Hij was er gewoon miet meer
Volgens mama kykt hiy nu

van heel ver boven op me neer
Maar ik weet het wel, waar opa 1s
Ik kijk omhoog, het kan niet e

Min opa is de wolkenman
met ziyn pyp blaast hij de wolken
zoveel als hi) maar kan

Kikkers, paarden, honden, hazen
ledere wolk kan opa blazen

Soms huilt hij dikke tranen
die vallen op min kop
Dan zeg 1k stil maar, opa
stil maar en kop op

Ik weet dat jiy mi) mist, maar
wil je nog wat wolken maken
Een schildpad of een schildery
Toe nou, lieve opa

maak nog eens een wolk voor mij

Maak de wolken en de regen
en de zon op Mmyn gezicht
ledereen die mag het weten
Miyn opa maakt het licht



