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held

de zon zakt.
pad heeft trek
en staat op.
ze hapt naar een vlieg
en bijt in een mug.
een bij slikt ze vlug door.

wat ziet ze daar?
rap en ras
wipt een puit op een blad.
een puit,
groen als gras.
zijn vel glad als ijs
met hier en daar een stip
en een lijn
als een bloem op een steel.
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de puit rekt zijn poot,
maakt zich lang
en gaapt.
zijn bek is diep als de sloot.
hij knipt met zijn oog,
bol als een bel in het nat.

oo, wat is die puit knap.
boem boem boem boem boem boem

doet het hart van pad.
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maar oo wee!
uit een boom valt traag een pluim.
een bek met een punt zoeft
snel als een speer
naar het blad met de puit.

puit, kijk uit! roept pad.

in een flits
plonst puit de plas in.

de bek is weg.
maar waar is puit?
het oog van pad puilt uit.
in de bek?
in de plas?
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kwaak, roept puit.
wie riep daar:
kijk uit?

kwak, zegt pad,
ik, pad.

pad, zegt puit.
je bent een held.
mijn held.

boem boem boem boem boem boem
doet het hart van pad.
krijg ik nu een zoen?
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Een zoen?

‘Kwaa kwaa kwaa kwaak,’ kirt Puit.
Een zoen voor een held!
Een held is vast
groen en glad
en fors en flink
en kloek en koen
en stoer en sterk
en vlug en vief.
Een held is knap.
Een held,
die wil ik naast mij.

‘Pad,’ roept Puit,
‘kom hier,
dat ik je zoen.’
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