Fragment uit Ruth Mellaerts, Toon Delanote & Charlotte Peys, Soms ben ik een ontdekkingsreiziger, Lannoo, 2016.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.

Sabeltandtijger

Ik vroeg voor mijn verjaardag een sabeltandtijger. ‘lets wat is uitgestorven
kun je niet weer tot leven wekken,’ zei mijn vader. Kort daarna gingen hij
en mijn moeder uit elkaar. Ik kreeg een streepjeskat, de troostpris.
De kat en ik reisden tussen hun huizen heen en weer. De ene week bij vader,
de andere week bij moeder.

Intussen zijn we dertig jaar verder. Ik heb nu mijn eigen huis. Toch kan
mijn hart nog steeds zwaar worden als ik een streepjeskat zie. Dan denk ik
aan de sabeltandetijger en aan alles wat is uitgestorven.






