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Tijdsbeleving 

Ik zie hoe tijd zich meedeelt in 
het openbarsten van een ei 

zichtbaar wordt in het breken van water 
het vloeibaar worden van licht 

hoe tijd zich laat kennen in 
wegrottend fruit, het doodbloeden 
van een dag in de avond 

dat het ongrijpbaar bewegen van vuur 
in handen van tijd verbranding is 
van korte of langere duur 

dat tijd niet ophoudt te bestaan 
als levend veranderend heden 

ononderbroken bezig is toekomst 
te maken uit voorbij verleden 

Gedicht uit Kees Hermis, Keertijd, Boekscout, 2024. 
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet 
verder worden verspreid. 


