
Zomer

De zomer is een opera.
Ik ben de zoon van een diva.

Bloemkoolwolken boven huizen.
Blauw dat alsmaar blauwer wordt.

Hoge bomen borstelen de luchten af.
Ik hoor er zijden wind in suizen.

In de blauwte bidt een vliegtuig bovenal.
Het hangt in spreidstand aan zijn spoor.

Hardrockerig loop ik door de stad.
In mijn hoofd gonst een voltallig koor.

De zomer is een opera.
Ik ben de zoon van een diva.

(JD)

Herinner je het liedje ‘Ik heb zo wa wa wa waanzinnig gedroomd’. Dat 
is het sfeertje in dit gedicht. Hier ben ik, blij dat het zomer is. Ik voel me 
bijzonder goed. Het is warm, de zon fluit en de vogeltjes schijnen. Het 
lijkt wel een rockopera. En ja: ben ik ook niet de zoon van een wereld-
beroemde zangeres? Ik voel me beregoed op deze hartverwarmende 
zomerdag. Echt gebeurd … in een gedicht.

 Een to do’tje. Googel even het woord ‘diva’. Er zijn
een paar bekende voorbeelden van. Ooit gehoord van
Maria Callas bijvoorbeeld? De Kaapverdische Cesaria
Evora?

Fragment Joris Denoo, Verlichte gedichten, Acco, 2017. 
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