
Wij, de olifanten, zijn 
de hoeders van de 

wereldgeschiedenis. Wij vertellen ze door 
van generatie tot 

generatie, sinds het 
begin der tijden.

Het is een extreem 
broze keten.

Eén defecte schakel 
volstaat om ons 
geheugen aan de 
vergetelheid te 

verliezen.

Door de eeuwen 
heen hebben 

onze voorouders 
getracht niet die 
schakel te zijn.

Dus luister en onthoud. In 
den beginne was er niets…

Natuurlijk, 
dat begrijp 

ik, opa.

In den beginne 
was er niets…

In den 
beginne 
was er 
niets…

Waarom 
herhaal 
je dat?

Om beter te 
onthouden.

Maar enfin, 
dat zijn 
maar 5 

woorden… 
luister 

eerst en 
onthoud 
nadien.

Ja, maar ik ben 
bang dat ik ga 

vergeten…

Elk woord is zo belangrijk… 
Ik mag aan mijn toekomstige 

kleinzoon niet vertellen 
‘in den beginne was er 
wortelsoep’! Dat zou 
de hele geschiedenis 
op zijn kop zetten!

Kijk… door al dit gedoe 
ben ik het laatste woord 

vergeten, wat was het weer?
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Oké… We gaan iets doen. 
Probeer dit niet te 

onthouden. Beschouw 
het als een verhaaltje. Je 
olifantenbrein onthoudt 

alles, maak je geen zorgen.

Dus: in den 
beginne was 

er niets…
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In den beginne 
was er… verhip… 

wat was het 
weer?

Excuseer.
Huh?

Ik?

Ja, jij.

Sorry, er heeft nog 
nooit ’n olifant tegen 

mij gesproken.

Oh, weet je, soms 
vraag ik me af of ik 

er wel een ben…

Zeg, ken jij de 
oorsprong 

van de 
schepping van 

de wereld?

De kaas die 
ontploft 

en zo?

Eh… voor jou is de 
schepping een kaas 

die ontploft?

Ja, dat weet 
toch iedereen.

Nee maar… 
Ik wist dat niet! 

Kan je me er 
nog wat over 

vertellen?
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Oh, voor meer details 
moet je spreken met 

een specialist van 
de eerste dag.

Wij muizen 
hebben kleine 
breintjes, dus 
wij verdelen 

de herinnering 
onder elkaar.

Ieder een dag. Ik 
ben bijvoorbeeld 
specialist van de 
8 888 888 881ste dag.

Ah ja? Vertel, 
alsjeblieft!

Weet je ’t 
zeker? Het 
is een lang 
verhaal. Er 

gebeurt heel 
wat in de 

wereld op 
één dag.

Ja, doe 
maar, ik heb 

tijd.

Zo. In grote 
lijnen.

Boeiend… Dat moeten 
we toevoegen aan het 

grote officiële geheugen 
van de wereld…
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Kom maar langs 
ons hol, wanneer je 
maar wil. We kunnen 
je nog over andere 

dagen vertellen.

Heel graag. Maar 
eerst moet ik mijn 
vorming voltooien.

Zie maar. 
Een andere 
keer dan.

Ja, een 
andere keer!

Opa? Ja, Memo.

Wist je dat muizen de 
herinnering onder 
elkaar verdelen?

Muizen? 
Wat zijn dat?
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Memo, je verknoeit 
je befaamde 

olifantengeheugen 
met onzin…

Je moet het 
belang van 

informatie leren 
inschatten.

Opnieuw… 
waar waren 

we?

Ah ja, 
Pamfleon 
de Eerste…

Laten we even 
pauzeren.
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Eh… Dat weet ik niet, 
maar dat maakt niet 
uit… Het belangrijke 
is het grote verhaal, 
de opeenvolging van 

gebeurtenissen…

Maar wat is er gebeurd 
op de 8 888 888 882e dag?

Vast iets dat het 
onthouden niet 

waard was…

Opa, aan de hoeveelste 
dag van de officiële 
geschiedenis van de 

wereld zijn we?

Echt? Dat is ’n 
geruststelling.

Maar… wacht… 
hoe weet jij dat?

Luister, vertrouw me maar. 
Alleen wat vitaal is voor het 

begrijpen van het geheel, maakt 
deel uit van de geschiedenis.

Je hebt nog zoveel 
te leren. Rust wat, 

laat je geest rusten 
en vanmiddag gaan 

we verder.
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Zeg, visje, weet jij wat er de 
8 888 888 882e dag is gebeurd?

‘Dag’? Wat is dat? 
Seconde bedoel je?

Ik kan je vertellen 
wat er een tiental 

seconden geleden is 
gebeurd, als je wil.

Oh, nee, dank 
je, daar was 

ik bij.

Je stond daar op 
het zand, maar ik 

zat hier in het water. 
We hebben vast niet 
hetzelfde beleefd.

Oh, inderdaad. 
Oké, vertel 

maar.
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Is er zoveel 
gebeurd op tien 

seconden?

Dat was de eerste 
nanoseconde van de tiende 

seconde die voorafging 
aan het moment waarop 

ik begon te vertellen.

Echt waar?

Vertel ik 
verder?

Eh… Ik denk dat ik maar 
eens ga… maar bedankt.

Blijf uitkijken naar gewichtige 
microgebeurtenissen die 

een plaats verdienen in de 
officiële grote geschiedenis 

van de wereld.

Al wat ik je heb verteld, is 
gewichtig. Het effect ervan op de 
oceanen, de fauna en flora, de 

toekomst van het klimaat, is enorm.

Ik… ah ja? Dank je… 
ik zal het onthouden, 

ik moet gaan…

Geloof in mijn 
ervaring als vis. 

Een onbelangrijke 
gebeurtenis 
bestaat niet.

Alles is 
verbonden!

En toen beval Pamfleon 
de Zevende dus dat…
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