
Dat monster 
gaat ons in de 
Yomi* storten!

Er is geen ont-
komen aan!

*De wereld van de duisternis, het koninkrijk van de dood in de shintoïstische mythologie.
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?!
Maar… 
wat?!

Yin! 
Waar ben 

je? Kom hier! 
Haast je 

wat!

Ah! Daar 
ben je! 
Snel…

Grootvader?! 
Wat gebeurt 

er?

M. Li! 
M. Li!

U moet mij 
onmiddellijk 

volgen!

Iedereen buiten! 
Laat alles 

achter!

Ik weet het niet, 
maar het lijkt ernstig… 

Wat er ook gebeurt, 
blijf vooral dicht 

bij mij!

We 
hebben een 

evacuatiebevel 
ontvangen! Maak 

u klaar!
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Kom! Snel!

Onze tweede vloot 
is een uur geleden ver-

nietigd, en de dreiging zou 
zich naar het vasteland 

kunnen keren!

Maar we zijn best 
niet aanwezig als 

dat gebeurt!

Euh 
wel…

Maar we kunnen 
niet vertrekken 

zonder onze 
gouden draak!

Als zijn meester, Xi 
Qong, aankomt, moet hij 

zijn lotsbestemming 
vervullen…

Nee! We mogen 
‘m niet 

achterlaten!

We komen later 
terug, wanneer 

iedereen 
weg is!

Dan kunnen we in 
alle rust nieuwe 
plannen maken… 
nietwaar, m. Li?

Ja, Yin! 
Laten we 

de kapitein 
vertrouwen! 
Hij weet wat 

hij doet!

Oké, maar we 
komen gauw terug, 

hé, grootvader?
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Maar…

Maak je maar 
geen zorgen, 
we komen snel 

terug!

Nee! Jij bent veel te jong om aan dit 
gevecht deel te nemen, klein 

mensenmeisje…

Vertrek met je 
grootvader, en 

keer niet terug!

Snel, Yin! 
Geen tijd te 
verliezen!

Volg mij! 
Ik zal jullie 
begeleiden!

Niet wanhopen, Yin! 
En laat vooral m’n 

hand niet los…
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Oh! Kijk!
’t Is 

verschrik-
kelijk!

We gaan 
allemaal 
sterven!

?!
?!

Zijn dit… 
slachtoffers 
van Xi Qong?!

…

Grootvader…

N… nee, Yin… deze 
mensen zijn gestorven 

in Nanjin, verder 
stroomopwaarts…

Het zijn 
slachtoffers 
van Japanse 
moordpar-

tijen…
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Maar… 
maar, groot-

vader…

Yin, 
wacht! 
Niet…

Het was 
dus toch 
waar…

Dood…

en meer 
dood…
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Waarom 
doen ze dat, 
grootvader?

’t Is niet 
rechtvaardig!

Maar je ziet 
toch ook dat alles 
veranderd is nu…

Of de 
moed…

Het is oorlog, 
Yin, en rechtvaardige 

oorlog bestaat 
niet…

Zij die je iets 
anders willen 
laten geloven, 

hebben daar 
zelf baat 

bij…

Denk daar maar niet 
over na. Morgen zijn we 
ver weg, in het noorden 

of het westen…

Een opstand is iets 
anders, maar dan nog 

moet je een plan 
hebben… of de 

kracht…

Maar je 
kunt je toch 
verdedigen? 

Of in opstand 
komen als je 
wordt onder-

drukt…

Ik 
weet ‘t, 

Yin…

Maar grootvader! 
Je had beloofd 

dat…
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Wel, ik heb 
een plan…

En de 
moed…

En ik ken 
iemand die de 
kracht heeft!

…

Nou ja, 
hoop ik…

YiiiiiiN!

M. Li?

Ik ga 
u erbij 

helpen…

Yin? 
Waar ben 

je?

?!

Maak u geen 
zorgen, we 

vinden haar 
wel…
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Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid. 




