
Contract	

Ik	ben	vandaag	in	dienst	getreden	van	het	goede,	
met	inzet	van	al	mijn	beperkte	middelen,	
om	de	wereld	tot	een	betere	planeet	te	maken.	

Ik	ga	er	werk	van	maken,	de	verbeterde	schepping,	
de	fouten	die	Darwin	en	God	hebben	gemaakt,	
de	inborst	van	de	mens	afwerken,	
bewustzijn	in	het	productieproces	brengen.	

Het	wordt	tijd	haar	eindelijk	eens	op	te	graven,	
onze	betovergrootmoeder,	de	Deugd.	
Die	kinderachtige	verheerlijking	
van	de	ondeugd,	lekker	stout,	
het	heeft	nu	lang	genoeg	geduurd.	

Wij	gaan	dineren	in	een	bos	
met	een	ingehuurde	beroemdheid	
en	schrijven	ieder	drie	ideeën	op	
om	de	wereld	te	veranderen.	

Niemand	weet	waar	het	heen	gaat;	
wij	gaan	daar	orde	in	aanbrengen.	

Omdat	ik	voor	het	goede	ga	werken,	is	mijn	salaris	enorm.	
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