Poging om weg te gaan

Mus, leer me vliegen,

ik leer je gedichten schrijven.
Leer me een nest bouwen,

ik leer je een uitgeverij vinden.
Geef me jouw veren,

ik geef je mijn jas.

Geef me jouw angst,

ik geef je mijn kat.

Geef me je tak,

ik geef je mijn slaapkamer.
Mus, geef me jouw leven,

ik geef je mijn kooi.

Gedicht uit Rodaan al Galidi, Koelkastlicht, Uitgeverij Jurgen Maas, 2016.
Dit gedicht mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.
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