





er komt geen woord uit boefs
keel.

hij zegt niet: ik wil niet!

en ook niet: ik durf niet!
maar hij denkt het wel.

want boef is geen boef.

hij steelt niet.

en hij pikt niet.

geld, goud of een klok?

dat is niks voor boef.

hij jat niet.

hij jut.

bij zee ligt goed spul.

dat neemt hij mee naar huis.
een stuk van een boot.

een fles met een brief.

of een lamp die stuk is.

dat is pas een schat.
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boef staart naar de klok.
zijn buik doet pijn.

op pad met pap en mam?
dat is veel te eng!

wat als er een hond is?

een hond die hem bijt?

of als het niet lukt?

boef pakt zijn lamp en beer.
hij stopt ze in zijn rugzak.




dan gaan ze op stap.

we gaan niet ver, zegt pap.
boef kijkt in het rond.

hij kan niks zien.

waar gaan we heen? vraagt hij.
stil! sist pap.

hier is het, zegt mam.

dan ziet boef waar ze zijn.

ze zijn bij boer harm.

boef kent hem wel.

soms krijgt hij hout van hem.
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ze haalt een munt uit het zakje.
een munt van goud.

kom op, boef, zegt pap.

het hart van boef bonkt.

er ligt veel geld op de plank.
hij ziet de briefjes van tien.
toe dan, zegt mam.

boef steekt zijn hand uit.

in zijn hoofd telt hij tot tien.
bij zes stopt hij.

wat is dit sneu voor harm!

ik doe niet mee! roept hij.
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Fragment uit Annemarie van den Brink & Barbara Mulderink,

14 een boef van niks, Zwijsen, 2018.

Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden

en niet verder worden verspreid.



