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Plaatjesmaker

Mijn papa is een stoere bonk.
Wij zijn twee vissersmaatjes.
Zwijgen doen we ’t liefst in goud,
Wij houden niet van praatjes.

Maar hoe zeg je dan: vrouw,
ik hou zo van jou.
Zullen we samen wat leven?

Toen heb ik met blauw,
een naald (en wat au)
een hart op zijn lijf geschreven.

Of: ik mis je, mijn broer.
Zo lief en toch stoer.
Voor altijd op zee gebleven.

Dat heb ik met zwart
vlak bij papa’s hart
heel zacht op zijn lijf geschreven.

Mijn papa is een stoere bonk.
Wij houden niet van praatjes.
Alles wat we zeggen willen
kan gerust met plaatjes.




