


een van de kastjes een vrolijke kleur geven?



Bij Timo zijn ze net aan tafel gegaan.

Opeens belt er iemand aan.

Papa kijkt hen aan vol chagrijn.

‘Het zal vast voor de buren zijn.

Al hun pakjes staan dagenlang

bij ons gestapeld in de gang.’ 

    

Tring, tring. Daar rinkelt de bel alweer! 

Timo vraagt: ‘Misschien is het wél voor ons dit keer?’

‘Nou,’ zegt mama, ‘er is mij niks gemeld,

want ik heb helemaal niets meer besteld.’

Papa schudt ongelovig met zijn hoofd.

‘Echt,’ zegt mama, ‘beloofd is beloofd!’ 

 



Timo opent de deur en kijkt verbaasd in het rond,

voor hem staat een enorme doos op de grond.

Maar nergens kan hij erop lezen

voor wie die nou zou moeten wezen.

Hij schuift de doos met moeite in de gang.

De doos beweegt, Timo is een beetje bang.



Plotseling wordt de doos opengeklapt.

Er komt een groene krokodil uitgestapt.

‘Krokodil is mijn naam, aangenaam,’ zegt hij.

‘Ik kom gezellig bij je logeren,’ vervolgt hij blij.

‘Maar,’ stamelt Timo, ‘ik weet niet, Krokodil...’

‘Pas op!’ brult die. ‘Anders bijt ik je in je... BIL.’



deze spread zit een beetje krap in de schets.
graag iets meer ruimte in de hoogte, of 
scene met tafel iets naar rechts zodat op 
rechts 2 strofen boven elkaar kunnen,
tegen de rug aan.

Vlug loopt de krokodil de eetkamer in.

‘Dag,’ zegt hij tegen de rest van het gezin.

‘Ik kom logeren en heb honger als een paard.

Hebben jullie wel genoeg voor mij bewaard?’

Krokodil schuift al het eten dat op tafel stond

in één keer in zijn enorme mond.



deze spread zit een beetje krap in de schets.
graag iets meer ruimte in de hoogte, of 
scene met tafel iets naar rechts zodat op 
rechts 2 strofen boven elkaar kunnen,
tegen de rug aan.

Ook de ijskast vol met heerlijk eten

wordt door de krokodil leeggegeten.

‘Foei!’ zegt Timo. ‘Dat hoort niet, hoor.’

Maar Krokodil eet rustig door.

‘Foei!’ roepen ook papa en mama naar Krokodil.

‘Pas op,’ zegt hij, ‘anders bijt ik in jullie dikke 

                                 BIL!!!’



Papa fluistert: ‘Stank voor dank.’

Maar Krokodil duikt op de bank.

Er is geen plekje naast hem vrij.

Zo kan er niemand anders bij.

Timo zegt: ‘Dat is niet netjes, Krokodil!’

Maar die antwoordt: ‘Ik doe lekker wat ík wil.’



Als de tv hem begint te vervelen

wil Krokodil spelletjes gaan spelen.

Maar hij speelt vals, de hele tijd,

dus dat geeft geen gezelligheid.

Timo verzucht: ‘Zo is het niet leuk, Krokodil…’

‘Pas op,’ gromt die, ‘anders bijt ik je in je

                         

                                              BIL!’



Krokodil zegt: ‘Het is hier superleuk, hoor.’

Papa vraagt: ‘Wanneer gaat u ervandoor?’

Krokodil zegt: ‘Ik vind het echt heel fijn

om gezellig een tijdje jullie logé te zijn.’

Papa fluistert: ‘Ik denk dat ík dat niet wil.’

Krokodil roept: ‘Dan bijt ik lekker in uw BIL!’

   
Timo is al een tijdje aan het gapen.

Maar Krokodil wil nog niet slapen.

Nu wil hij van de trapleuning glijden

met papa of mama, of met hen beiden.

Maar mama zegt dat ze dat niet wil,

ook al bijt Krokodil haar in de bil.





Papa en mama kijken elkaar wanhopig aan

als ze Krokodil naar de voorraadkast zien gaan.

En Timo roept heel hard: ‘Stop!

Je eet echt AL ons eten op.’

Maar Krokodil laat stoer

een enorme, harde boer.

   
Papa fluistert: ‘Het is de hoogste tijd.

We moeten die krokodil nu echt kwijt.

Liever honderd dozen in de gang.

Dat logeren duurt al veel te lang.

En als dat beest niet weg wil,

bijt ik hem zelf wel in zíjn

            BIL!’



Fragment uit Harmen van Straaten, Er kwam een krokodil logeren, Leopold, 2023. 
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