
In de spiegel

Mijn handen wassend
bij een kraan op ’t erf,
zoek ik in de spiegel 
een beeld van mezelf.

Wat ik zie, is prachtig:
gras, bomen, lucht. 
Alleen ik ben onvindbaar,
mijn beeld is gevlucht.

Ik steek een hand uit en besef:
wat ik voor een spiegel hield
is in feite een gat.

Ik zocht mezelf, maar vond 
de wereld: ruim en weids.  
Hoe mooi is dat?
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