


Als een pissebed, nu eens
als een pissebed, nu eens
met een kakkerlak tezamen zou gaan wonen.
En ze hadden lak, aan ’t bed
en ze hadden lak, aan ’t bed
wat zou dáár dan voor smerig woord uit komen?



Wie ligt daar zo warm
op moeders arm?
Wie ligt daar zo te kraaien
en laat zich fijn aaien?

Is ’t een haantje, of is ’t een hondje?
Heeft ’t een snaveltje, of heeft ’t een mondje?
Is ’t een muisje, of is ’t een musje?
Is ’t een broertje, of is ’t een zusje?



In een diep verborgen donker dal
daar woont het vreselijke monster Blal.

Het snuift en balkt en brult en briest,
waarbij het soms ook vlammen niest.

Het knarst en knauwt en knaagt aan knoesten
en kan lichtgroen vergif uithoesten.

Dag in, dag uit is het monster kwaad,
het heeft een tong van prikkeldraad
en afschuwelijk scherpe klauwen.



Maar eens komt een man die hem temmen zal.
Dat doet hij dan gewoon door Blal
heel lief op zijn kop te krauwen.


