
AREND VAN DAM

De reis van
Syntax Bosselman

VERHALEN OVER DE SLAVERNIJ

MET ILLUSTRATIES VAN ALEX DE WOLF

VAN HOLKEMA e WARENDORF



00

1602

1607

1624

1637

eodØ
1644

1652

pLawtaøe sawta Cruz
1667

1743 plawtaøe Foyvtetvv

1795

1837

1863

1872

1883

HEDEN



et leven op plantage Knip was hard. Het landwas dor en droog. Behalve wat tarwe wilde erniet veel groeien. Alleen de fruitbomen deden
het goed. Voor de geiten, schapen en koeien was er nauwe-
lijks genoeg gras.

Plantage-eigenaar Casper Lodewijk van Utrecht voer-
de een straf bewind. Hij verlangde van de mensen die hij
van de slavenhandelaren had gekocht dat ze zeven dagen
per week werkten. Het karige loon dat ze daarvoor kregen,
moesten ze verplicht besteden aan dure kleren die ze koch-

ten van... hun eigen eigenaar. Het eten was ronduit slecht.

Als de oogst tegenviel, leden de slaven honger.

Toch waren het niet de erbarmelijke omstandigheden

die Tula deden besluiten op te roepen tot verzet. Tula wil-

de vrij zijn. Hoezeer de blanken ook hun best deden om

hem te vernederen, hij voelde zich niet hun mindere.

Na een lange, warme zondag hard werken ð het was op

16 augustus 1795 -- zei Tula tegen zijn medeslaven: 'Morgen

weiger ik aan het werk te gaan.
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1690 De anderen keken hem verbaasd aan.

'Maar wat wil je dan?' vroeg Bastiaan Carpata. 'Meneer
Van Utrecht zal je streng straffen.'

Tula knikte. 'Zolang ik alleen sta, ja, dan zal hij mij
1602 zonder eten opsluiten in het hok. Maar als we nou alle-

maal tegelijk het werk neerleggen, kan hij weinig begin-
160) nen. Samen staan we sterk.'

'Ik doe mee,' zei Bastiaan. Om hem heen klonk het ge-
1624 dempt: 'Ja, ik ook. Ik ook. Ik ook.'

De volgende dag weigerde het merendeel van de hon-
1637 derd slaven om aan het werk te gaan.

'Wat krijgen we nu?' vroeg Van Utrecht.
'644 'We gaan niet werken,' zei Tula. 'We eisen onze vrijheid.'

In paniek schreef de plantage-eigenaar een briefie naar
de gouverneur in Willemstad.

1667 'Geachte Heer De Veer,

Mijn slaven weigeren aan het werk tegaan. Wat moet ik
1743 doen?'

1795 Terwijl Van Utrecht zijn brief opstelde, verlieten enkele
tientallen werkweigeraars plantage Knip. Samen wandel-
den ze door de heuvels. Zonder precies te weten waarnaar
ze op weg waren, bevrijdden ze op elke plantage waar ze
kwamen de opgesloten slaven. Het was niet moeilijk om
medestanders te krijgen. De groep groeide al snel aan tot
meer dan honderd mannen en vrouwen.

Op plantage Santa Cruz hielden ze halt. De blanke ei-
genaren werden gevangengenomen. Het werkvolk werd
bevrijd. Naast Tula en Bastiaan kreeg het gezelschap er een
derde leider bij: Louis Mercier.
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