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Raap de avond op

Raap de avond op
die zachtjes valt
neem het donker

bij de hand.

Neem ze beiden mee
de kamer 1n

waar het kalme
haardvuur brandt.

Laat ze zwij gen

wat ze willen
laat ze huilen
als dat moet.

[aat ze wennen
aan de warmte
maar zeg nooit:
‘Het komt wel goed.’




