
Het meisje
met de goudenjurk.



Dit is Niesje. Ze heeft haar mooiste kleren aan. En Niesjes

moeder heeft haar haar wel uren gekamd en de buurvrouw

heeft er een prachtig gouden kroontje op gezet.

Maar waarom ziet ze er zo prachtig uit?



Niesje is niet alleen. Er lopen allemaal schutters om

haar heen. Die zijn ook al zo mooi gekleed. En wat zijn ze

onrustig. 'Zit mijn kraag mooi?', 'Zit mijn haar goed?' en

'Zit mijn hoed recht?' vragen ze opgewonden aan elkaar.

Ze lopen zo druk heen en weer dat je Niesje bijna niet meer

kunt zien.

Maar waarom zijn ze zo druk?



De schutters zijn zo opgewonden omdat ze

geschilderd gaan worden door Rembrandt; de

beste en beroemdste schilder van het land.

Niesje kijkt eens om zich heen. Wat een drukte. Passen

al die mensen wel op één schilderij? Dat wil ze wel eens

weten. Ze loopt naar Rembrandt toe en vraagt het hem,



'Hoe ik al die mensen op het doek krijg?' lacht

Rembrandt. 'Ik maak het schilderij heel groot.

Bovendien zet ik sommige mensen voor en

anderen achter. Zo hoef ik niet iedereen helemaal te

schilderen.'

'Maar wie zet je dan voor?' vraagt Niesje. 'En wie

zet je achteraan?'

'Tja,' zegt Rembrandt.

'Dat weet ik nog niet.'

'Misschien zet ik wel de belangrijkste schutter
vooraan. ..' zegt Rembrandt.

'De belangrijkste?' roept de man met de rode sjerp. 'Dan
moet ik vooraan staan. Ik ben het belangrijkst, want ik ben
de kapitein van alle schutters.'



'Als ik er niet was, dan zou het hier een grote bende vol

boeven en schurken zijn,' vertelt de man met de rode sjerp

verder. 'Ik geef mijn mannen het bevel om de misdadigers

op te pakken en in de gevangenis te zetten. Dus ik zorg
ervoor dat het hier in de stad veilig is.'



'Maar misschien zet ik wel de dapperste schutter vooraan ,
zegt Rembrandt tegen Niesje.

'De dapperste?' zegt de man in de gouden kleren. 'Dan moetu mij vooraan zetten. Ik ben namelijk het dapperst. Ik heb
een misdadiger tot in de top van de Westertoren 

achtervolgd
ooit

Hoog dat het was... En eng... Toch deed ik het. Helemaal
bovenin kreeg ik hem te pakken en toen kon ik hem inrekenen,



'Ik zou ook de slimste schutter
vooraan kunnen zetten,' zegt
Rembrandt.

'De slimste?' zegt de man
met de hoge hoed. 'Dat ben
ik natuurlijk. Ik bedenk altijd
de beste oplossingen in de
gekste situaties.'

'Zo had ik een keer een groene boeven in het nauw

gedreven,' Vertelt de man met de vlag verder. 'Maar ik

had alleen geen handboeien om ze mee vast te maken. En

zij waren met meer dan ik. Ze konden

me zo aanvallen, want met zijn

allen waren ze veel sterker

dan ik in mijn eentje.

Dus als ik niet snel

iets slims bedacht,

konden ze zo
weer ontsnappen.

Maar weet je wat ik

deed...



'Ik sneed 
snel met mijn lans hun

broekriemen los! Nu moesten ze hun

broek vasthouden. Als ze mij wilden

aanvallen zou hun broekafzakken.

Ze moesten daarom,precies doen

wat ik zei!'

'Hm,' zegt Rembrandt. 'Maar

misschien schilder ik wel de

grappigste schutter vooraan.'

'De grappigste?' zegt de man met de rare hoed.
'Dan moet u mij hebben! Ik zag een keer een groepje
boeven, maar ik had geen wapens bij
me. Snel riep ik tegen iemand dat

hij hulp moest gaan halen. In

de tussentijd moest ik zorgen

dat de boeven er niet vandoor

gingen. Dus wat deed ik? Ik

riep moppen naar ze. Daar

moesten ze zo hard om

lachen dat ze ervan over de

grond rolden.'



'VA,ie op de grond ligt kan niet wegrennen,'

gaat de man met de rare hoed verdet

'Daarom maakte ik net zo lang grappen tot er

schutters kwamen om ze op te pakken en in de

gevangenis te gooien!'

'Misschien zet ik wel de

charmantste persoon vooraan,'

zegt Rembrandt.

Meteen komt er iemand

met hapjes en drankjes

aangelopen.

'Meneer Rembrandt,

mevrouw Niesje.

Willen jullie misschien

iets lekkers eten en

drinken? En wat zien jullie

er prachtig uit. Wat zit uw

haar goed, mevrouw Niesje.

En meneer Rembrandt, wat

schildert u toch ontzettend

mooi.'



'Maar weetje, Niesje?'

zegt Rembrandt. 
'Misschien

schilder ik wel de mooiste

man vooraan.

'Nou,' zegt een man in

een donker pak, 'Dat ben ik

natuurlijk Kijkt u maar eens

naar deze kleren. Zo is mijn

jas gemaakt van kostbaar

franjeapenhaar.

En zien jullie deze
knopen? Die zijn van
zwarte diamanten

gemaakt. En die veer op
mijn hoed? Die is van
een zeldzame Japanse
paradijsvogel.'

'Nou,' zegt Niesje. 'Ik heb hier niets te zoeken. Ik ben
niet belangrijk, niet dapper, niet slim, niet grappig, niet
charmant, niet mooi. Ik hoor niet op dit schilderij. Zelfs
niet helemaal achteraan.'

'Nee, Niesje!' roept Rembrandt. 'Kom terug!'

Maar het is te laat. Niesje is al weg.



Zo gaan er weken voorbij. Niesje is na een tijdje het hele
Maar op een dag komt de kapitein van de schutters naarschilderij alweer vergeten.

haar toe. 'Niesje!' roept hij. 'Kom! Rembrandt is klaar. Hij
zal ons het schilderij laten zien.'



Niesje gaat met de

kapitein mee naar het

gebouw van de schutters.

Daar staat Rembrandt met

een enorm schilderij waar

een doek overheen hangt,

zodat niemand het nog kan

zien. 'Niesje!' zegt Rembrandt.

'Wil jij het schilderij voor mij

onthullen?' Dat wil Niesje wel.

Ze is heel benieuwd hoe het

schilderi• geworden is.





'Ik sta helemaal vooraan!' roept

Niesje. 'In het licht nog wel!'

'Ik wist niet of nu de dapperste,

slimste of juist de belangrijkste

vooraan moest...' lacht Rembrandt,

'maar ik wilde in elk geval de

liefste vooraan!'


