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Hoe is de oorlog tussen de

de Grieken, de Achaeërs

genoemd, en de Trojanen4.

precies begonnen? Drie

godinnen, Hera (vrouw van

Zeus), Aphrodite (godin van
de liefde) en Athena (godin van de wijsheid) hadden
ruzie over wie de mooiste was. Paris, de zoon van

ACHA<kR5 (-5 p. 26)

Priamus, koning van Troje, moest de ruzie beslechten.

Hij kende de overwinning toe aan Aphrodite, die had

beloofd hem te helpen om Helena, de allermooiste

vrouw van Griekenland, voor zich te winnen. Omdat

Helena al getrouwd was met Menelaüs, de koning van

Sparta, ontvoerde Paris haar. Toen riep MenelaUs een

leger van Achaeërs bij elkaar en samen trokken ze naar

Troje om zijn geliefde te bevrijden.
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Toen de schepen van de

Achaeërs in Troje aankwa-

men, wilde niemand aan

land gaan. Een orakel had

immers voorspeld (+ Oedipus, p. 68) dat de krijger die

als eerste voet aan wal zou zetten, ook als eerste zou

sterven. Uiteindelijk betrad Protesilaüs als eerste de kust

van Troje en sneuvelde meteen. Zo begon de belegering.

Het Achaeische leger werd tijdens deze oorlog aan-

gevoerd door Agamemnon, de broer van Menelaüs.

Hij werd bijgestaan door vele heldhaftige krijgers. De

grootste held was Achilles. Hij was immuun voor ver-

wondingen sinds zijn moeder hem als kind had onder-

gedompeld in de Styx, de rivier die de doden afvoeren

op weg naar de Hades. Ze had hem toen bij de hiel

vastgehouden, waardoor hij op die plek wel verwond

kon worden. Daar werd hij uiteindelijk getroffen door

een dodelijke pijl. Diomedes en Odysseus verrichtten

eveneens grootse daden. Ajax ook, hij was na Achil-

Ies de dapperste. Na de oorlog pleegde hij zelfmoord
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uit schaamte omdat hij in een vlaag van waanzin een

kudde schapen had aangevallen in de overtuiging dat

zij de vijand waren.

Priamus, de oude koning van Troje, was de belangrijk-

ste aanvoerder van de Trojanen. Hij werd bijgestaan

door zijn zonen, waaronder de dappere Hector, die de

bevelhebber was op het slagveld, en de laffe Paris, die

zijn land in staat van oorlog had gebracht. De goden

bemoeiden zich aan beide zijden met de oorlog.

Vroeger dacht men dat de stad Troje alleen in de mythe

had bestaan. Op het einde van de 19de eeuw ontdekte

de Duitse amateurarcheoloog Heinrich Schliemann

echter in het noordwesten van Turkije de ruines van

een stad uit de oudheid die nu als de overblijfselen van

Troje worden beschouwd. Het zou dus best kunnen

dat de mythe ontsproten is aan waargebeurde feiten.

Verwijzing naar deze Griekse mythe in onze taal

een achilleshiel: een zwakke plek
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Volgens een orakel kon Troje

niet worden ingenomen zo-

lang het heilige beeld van de

godin Athena binnen haar

muren stond. Daarom sta-

len Diomedes en Odysseus

het beeld. Maar de oorlog had waarschijnlijk nog

langer geduurd als de Achaeërs niet op de volgen-

de list waren gekomen. Op aanraden van Odysseus

bouwden ze een reusachtig houten paard, waarin een

groep krijgers zich verstopte. Ze deden alsof het een

geschenk was aan de godin Athene als dank voor hun

voorspoedige terugkeer naar huis, plaatsten het voor

de muren van Troje en deden alsof ze zich hadden te-

ruggetrokken. Cassandra, de zus van koning Priamus,

die de gave had gekregen de toekomst te kunnen zien,

waarschuwde de Trojanen om het paard niet binnen

te halen. Maar niemand geloofde haar voorspellin-

gen. Ook Laocoòn, de priester van Apollo, was er tegen

gekant. Maar hij had het verbod van de goden om
te huwen in de wind geslagen en werd daar nu voor

gestraft: de goden stuurden twee enorme zeeslangen,

die hem verzwolgen. De Trojanen beschouwden zijn

dood als een strafvoor zijn achterdocht en trokken het

paard de stad binnen. 's Nachts klommen de krijgers

die in de romp verborgen zaten uit het paard en open-

den de stadspoorten voor de achtergebleven Grieken.

Daarrdoor behaalden de Achaeërs de overwinning en
kon Menelaus Helena mee terug naar huis nemen.

Verwijzing naar deze Griekse mythe in onze taal
het paard van Troje binnenhalen: je eigen ondergang

bewerkstelligen


