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Vakantie

Cas is op vakantie in Frankrijk.

Met zijn ouders, zijn zus en hun hond Kelly

staan ze op een gezellige camping in een heel

mooie bergachtige streek. Er zijn nog een paar

Nederlandse families op de camping, maar ook
Fransen, Engelsen en Duitsers.
Het is midden in de zomervakantie; eind juli





en prachtig weer. De hemel is strak blauw met

niet meer dan een stuk of vier kleine witte

wolken.

Cas heeft de beurt om Kelly uit te laten en

hij heeft besloten eens een ander paadje te

kiezen. Voorbij de camping loopt hij midden

in een weiland, op weg naar de bosrand

verderop.

Ineens ziet hij Kelly verdwijnen. Zoef!

Cas is verbijsterd. Hoe kan dat nou?

Hij holt naar de plek waar zijn hond plotseling

in de lucht is opgelost.

Hij roept en roept. Niets. Zou Kelly

weggetoverd zijn?

Hij kijkt om zich heen en luistert.

Het enige wat hij hoort is het geluid van de

vogels.

Wat moet hij doen?
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Terugkomen zonder Kelly betekent meteen een

uitbrander van zijn vader.

'Je weet toch dat die hond aan de riem moet

als je hem uitlaat!'
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Een gat in de grond

Dan lijkt het wel of hij Kelly hoort blaffen.

Het klinkt heel ver weg. Het lijkt wel of het uit

de grond komt!

Hij gaat op zijn knieën zitten en luistert.

Dan legt hij zijn oor in het gras.

Zo kruipt hij luisterend een beetje rond.

Het is maar goed dat er niemand in de buurt is

anders zouden de mensen nog denken: wat is

dat voor een rare jongen?
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Wie kruipt er nou in een weiland rond met
oor tegen de grond?

Dan weet Cas het zeker. Dat geluid is het

gepiep van Kelly. Er is maar een hond op de
wereld die zo aanstellerig kan doen.

En daar ... een gat in de grond!

Het is groot genoeg om zo'n klein geval als

Kelly door te laten.

Maar Cas is er toch echt te breed voor.

Hij steekt zijn arm in het gat

en graait lukraak in het rond.

Hij voelt de wortels van het gras en van de

brandnetels die er vlakbij groeien.

Zijn nagels krijgen er zwarte randjes van.

Maar wat hij ook voelt: geen Kelly,

Wat nu?
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