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Dit boek is ook beschikbaar als luisterboek.

Dit boek kwam tot stand in samenwerking met het 
ministerie en het departement Onderwijs van de Vlaamse 
overheid, in het kader van het Leesoffensief.



Rijke teksten voor okan

Wablieft verzamelde voor dit project meer dan 50 
nieuwe rijke teksten, in eenvoudig Nederlands, 
voor jongeren in okan-klassen. Dat deden we 
met steun van de Vlaamse overheid, in het kader 
van het Leesoffensief. Nog meer rijke teksten vind 
je op de website rijketeksten.org van de Taalunie.

Dit boek is een deel in een reeks van vijf boeken. 
Enkele teksten van dit project vind je enkel 
online. Bij alle verhalen en teksten van dit project 
hoort lesmateriaal. De teksten en het lesmateriaal 
kan je gratis downloaden. Alle info vind je op 
wablieft.be/okan

Wablieft dankt het ministerie en het departement 
Onderwijs van de Vlaamse overheid voor de kans 
om dit project te mogen realiseren. En natuurlijk 
ook iedereen die meewerkte: alle auteurs, 
illustratoren, iedereen die lesmateriaal maakte en 
de leden van de stuurgroep.
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Lente 
Tine Mortier

mijn moeder zegt dat ze 
de lente ruikt. het ruikt naar 
bloemen, zegt ze, naar vers 
hooi en koeien in de wei.

naar warme dagen,
zwemmen en zonnen
en korte rokjes dragen.

maar ik denk dat ze liegt.

ik stak net mijn neus uit het raam.
ik heb geroken, gesnuffeld en gesnoven
en ik wil haar best geloven, maar ik 
rook niets, niemendal.

geen donder, geen wonder
geen lente, geen scheet.
het enige wat ik weet
is dat ik tranen in mijn ogen kreeg
en reusachtig niezen moest.
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misschien ruikt lente zo:
naar kriebels in je neus 
en een verkoudheid 
zonder hoest.


