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Dit boek is ook beschikbaar als luisterboek.

Dit boek kwam tot stand in samenwerking met het 
ministerie en het departement Onderwijs van de Vlaamse 
overheid, in het kader van het Leesoffensief.



Rijke teksten voor okan

Wablieft verzamelde voor dit project meer dan 50 
nieuwe rijke teksten, in eenvoudig Nederlands, 
voor jongeren in okan-klassen. Dat deden we 
met steun van de Vlaamse overheid, in het kader 
van het Leesoffensief. Nog meer rijke teksten vind 
je op de website rijketeksten.org van de Taalunie.

Dit boek is een deel in een reeks van vijf boeken. 
Enkele teksten van dit project vind je enkel 
online. Bij alle verhalen en teksten van dit project 
hoort lesmateriaal. De teksten en het lesmateriaal 
kan je gratis downloaden. Alle info vind je op 
wablieft.be/okan

Wablieft dankt het ministerie en het departement 
Onderwijs van de Vlaamse overheid voor de kans 
om dit project te mogen realiseren. En natuurlijk 
ook iedereen die meewerkte: alle auteurs, 
illustratoren, iedereen die lesmateriaal maakte en 
de leden van de stuurgroep.
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ik ben jij bent wij zijn PLUKVERS*
Siska Goeminne

ik ben de mosterd
en jij bent de kaas
nu eens ben ik en dan
jij weer de baas

jij bent de zomer
ik ben meer herfst
en ook in mijn eentje
de lichtjes van kerst

ik ben een cirkel
jij bent een vierkant
en soms ook de driehoek
waarin ik beland

ik ben de lamp
jij bent de tafel
ik het gebakje
en jij meer de wafel

jij bent de grond
en ik het tapijtje
jij bent de rots
en ik meer het weitje

groen als gras
en liefde en hoop
jij bent de docu
en ik ben de soap
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jij bent een werkbij
en ik ben een vlinder
een eeuwige zoeker
en jij bent een vinder

ik ben het boeket
jij bent de plant
ik de roman
en jij meer de krant

jij bent een fiets
en ik ben te voet
jij bent wat bitter
en ik ben meer zoet

ik ben meer bruis
en jij bent plat water
jij bent op tijd
en ik ben wat later

ik ben op jou
en jij bent op mij
ik hou je vast
en jij laat me vrij

ik ben de zee
en jij bent het land
ik glij door je vingers
als water en zand
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jij bent mijn lief
mijn dief en mijn buur
jij springt zonder moeite
over mijn muur

ik ben wat voorbij is
en ook wat nog komt
jij bent klokje nu
als mensje vermomd

jij bent de verfkwast
en ik ben de pen
dat is ook waarom
ik zo graag bij je ben

jij bent de curry
en ik ben de frietjes
jij bent van welles
en ik ben van nietjes

ik ben een piano
nostalgisch gestemd
jij bent veeleer banjo,
bretellen en hemd

jij bent het brood
en ik ben de soep
ik ben er me eentje
en jij bent de groep
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ik ben de vogels
en jij bent het paard
gevleugeld ben ik
jij beteugeld van aard

ik ben jouw komma
en jij bent mijn punt
samen soms kop
samen soms munt

jij bent mijn hemel
en ik ben jouw licht
komt er geen eind
aan ons lange gedicht?

ik ben een sjaaltje
kleurrijk en bont
jij een paar schoenen
stevig gegrond

de krullen ben ik
en ook wel de kronkels
jij bent de lijnen
en soms ook de strik

ik ben een groetje
en jij bent een zoen
ik ben meer laten
en jij bent meer doen

*pluk de verzen die je mooi vindt en stel zelf je 
rijmboeket samen


